
 

 
 

 

 

 
 

 

Het leven is een 

 

 

 

 

 
Voorgangers: 

Ds. Gea Smit-de Groot, Margreet Onderwater, 

Muzikale medewerking: 

Enkele leden van het Parochiekoor o.l.v. Bert van Es  

Organist Ria van Es 



Lied aan het begin: “Samen tot één kerk behoren.” (koor)                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van Welkom 

door voorzitter Raad van Kerken: Dirk Kolff 

 

Bemoediging en Zegenwens 

 

 

 

 

 



Psalm 146 (GvL) 

Verzen door allen gelezen 

Refreinen door koor en orgel gespeeld. 

Refr. A: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, 

Refr. B: een psalm tot het laatst voor mijn God. 

 

1. Hij die recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan     wie 

hongerig zijn.                               Refr.A 

2. De Heer, die de geboeiden bevrijdt, de Heer, die de blinden 

weer zien doet.                       Refr. B. 

3. De Heer, die oprecht de gekromden, de Heer heeft de 

rechtvaardigen lief .                             Refr. A 

   4. De Heer waakt over de vreemdeling en houdt staande 

weduwe en wees. Maar de wandel der bozen verstoort Hij.                                                         

Refr. B. 

5, De Heer heerst tot in eeuwigheid, uw God, Sion, geslacht op 

geslacht.                              Refr. A. 

6. Aan Vader, Zoon en Geest zij eer, nu en in eeuwigheid, halleluja.                            

Refr. A.                                                  

 

Openingsgebed 

           

Kyrië: (gezamenlijk bidden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Moge de Levende, onze God zich over ons        

ontfermen. 

Onze tekorten vergeven en ons thuisbrengen in zijn huis, 

waar vrede heerst tot in eeuwigheid. Amen 

 

Gloria (koor) 

‘Gloria … in excelsis Deo… 

      Gloria … Halleluja… 

 

 

  

Gebed bij de opening van de schriften 

 

 

Eerste Lezing: Rechters 6: 36 - 40 

36Gideon zei: ‘God, u hebt gezegd dat ik Israël zal bevrijden. Geef mij 

een teken, zodat ik weet dat het waar is. 37Ik leg buiten een vacht van 

een schaap neer. Morgenochtend kom ik terug. Als de vacht nat wordt 

en de grond eromheen droog blijft, dan weet ik genoeg. Dan zal ik met 

uw hulp Israël bevrijden.’ 

38En dat gebeurde inderdaad. De volgende ochtend stond Gideon vroeg 

op, en ging kijken. De vacht was nat van de dauw. Hij kon er wel een 

hele kom water uit persen! 

39Toen zei Gideon: ‘God, u moet niet boos op mij worden. Maar ik wil 

nog één teken vragen. Ik leg de vacht nog een keer neer. Nu moet de 

vacht morgenochtend droog zijn, en de grond eromheen nat.’ 40Die 

nacht deed God wat Gideon hem gevraagd had. De volgende ochtend 

was de vacht droog, en de grond eromheen was nat van de dauw. 

 

 

 

 

 



 

Lied (653 LB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evangelie lezing: Johannes 7: 14 - 24 

14Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel. Daar gaf 

hij de mensen uitleg over God. 15De Joden waren verbaasd. Ze zeiden: 

‘Hoe kan hij zo veel weten? Dat heeft hij toch nergens geleerd?’ 

16Jezus zei tegen hen: ‘Wat ik aan de mensen leer, heb ik niet van 

mijzelf. Het is de boodschap van God, hij heeft mij gestuurd. 17Luister 

naar God en doe wat hij wil! Dan zul je ontdekken dat ik zijn 

boodschap vertel, en dat ik niet namens mijzelf spreek. 18Iemand die 

namens zichzelf spreekt, wil zelf geëerd worden. Maar ik wil dat 

degene die mij gestuurd heeft, geëerd wordt. Daarom kun je mij 

vertrouwen. Ik bedrieg de mensen niet.’ 



19Jezus zei verder: ‘Mozes heeft jullie de wet gegeven, maar niemand 

van jullie houdt zich eraan! Want jullie willen mij doden.’20De mensen 

zeiden tegen hem: ‘Heeft een kwade geest u gek gemaakt? Er is 

niemand die u wil doden!’21Jezus zei: ‘Ik heb één wonder gedaan in 

Jeruzalem, en jullie zijn daar verbaasd over. 22-23Jullie zijn zelfs kwaad 

op mij, omdat ik iemand op sabbat genezen heb. Toch doen jullie zelf 

net zoiets! Want jullie besnijden kinderen op sabbat, als de achtste dag 

na hun geboorte een sabbat is. Jullie zeggen: ‘Zo houden we ons aan de 

wet van Mozes.’ Maar als je iemand op sabbat mag besnijden, dan mag 

je zeker iemand op sabbat genezen! En trouwens, de besnijdenis komt 

niet van Mozes, maar begon al bij Abraham.24Geef geen oordeel over 

wat je ziet, maar probeer te begrijpen wat het echt betekent.’ 

Verkondiging 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader: 

 

 
 

Aankondiging Inzameling van de gaven 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis: Lied 304 (LB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gebed om vrede en uitnodiging tot vredeswens 



 

Slotlied: ‘Ik danste die morgen, toen de schepping begon.. .’ 

(839 (LB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegzending en zegenbede 

 



 

Wij willen collecteren voor Vluchtelingenwerk Nederland 

 

           De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van 

VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Leiden. We begeleiden 

hen bij hun huisvesting, integratie, taal en bij juridische vragen. 

Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchten.            

Vrijwilligers vormen de brug naar een nieuw bestaan in het complexe 

Nederland. Zij coachen hen bij huisvesting, integratie, oefenen de taal 

en helpen bij het regelen van bijvoorbeeld medische zorg of eventueel 

juridische ondersteuning bij het herenigen met hun gezin. 

Nieuws om trots op te zijn! Het VluchtelingenFonds van 

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland heeft in 2020 liefst 60 

gezinnen herenigd. Dankzij bijdragen uit dit potje konden 312 

gezinsleden (inclusief de kinderen) naar Nederland komen. 

U kunt bijdragen aan het Vluchtelingenfonds: 

NL 60 INGB 0000123488 

 


